el aanfred

Beste sympathisanten

Wie onze musea al eens heeft bezocht zal ongetwijfeld met verwondering
hebben gekeken naar de talloze voorwerpen, foto's, documenten,
tekeningen etc.

Die dingen komen niet zomaar plots in ons bezit. Er is in de eerste plaats de erfenis
vit het verleden. Sinds 1976 zijn onze musea opgebouwd. Stelselmatig werd de
collectie vitgebreid door schenkingen , opzoekingen en ontdekkingen. Elke keer
weer gingen we op onderzoek uit: wat betekent die tekst, dat voorwerp, dat
document voor ons museum. Kunnen we het tentoonstellen of bewaren we het
voor later, voor een tentoonstelling bijvoorbeeld.

We hanteren strikte normen voor het opnemen van een object in het
museum. De betekenis voor de geschiedenis van de gemeente en de
omgeving is van groot belang. Ook de ouderdom speelt een belangrijke rol.
We focussen op de beginjaren 1900. Alles wat daarin kadert kan voor ons
een meerwaarde betekenen. En dan, niet te vergeten, de toestand viteraard.
Beschadigde voorwerpen willen we vermijden, tenzij ze van onschatbare
waarde zijn natuurlijk. Een “Van Gogh” met een krasje gaan we niet weigeren.

Gelukkig hebben wij enthousiaste bezoekers die bij het opruimen van de
zolder voorwerpen ontdekken uit grootmoeders tijd en die dan de reflex
hebben om ze aan te bieden aan onze vereniging. Daarvoor zijn wij vitermate
dankbaar natuurlijk.

Mocht het jullie overkomen, geef ons dan een seintje, stuur een berichtje,
liefst met een foto, en wat duiding, zodat we kunnen inschatten of het voor
ons een waarde heeft.

Tijdens de inventarisatie van onze voorwerpen hebben we vastgesteld dat we
ei zo na verzadigd zijn. Het ontbreekt ons aan ruimte om nog uit te breiden.
Met als gevolg dat we erg kritisch moeten omgaan met wat ons wordt
aangeboden.

Dus , oproep aan alle zoldersnuffellaars, hou je niet in, contacteer ons en we
bekijken samen objectief of het een waardevol iets is.

Lude, roerzitter



